
 

 

Dankjewel trainers!  
 
Gerda, Anneke, Jack, John, Chantal, Jacquelien,  
Rick, Jan, Nelson en Randolph, SUPER BEDANKT  
voor jullie inzet het afgelopen seizoen!! Jullie hebben het  
mogelijk gemaakt dat alle teams konden trainen en spelen! 
 
Gerda gaat onze club helaas verlaten. Haar zoon Willem  
gaat elders studeren en stopt daarom bij Venlo Sport. We  
vinden het geweldig dat Gerda jarenlang geassisteerd heeft 
bij U12, niet eens het team van haar eigen zoon dus. Een  
fantastisch voorbeeld van een betrokken ouder die begrijpt 
dat de club op vrijwilligers draait.  
 

  

Vier de zomer ! 
 
Het leuke aan de zomer is natuurlijk het lekkere weer en voor de meesten wel een paar weken  
vakantie. Het minder leuke is dat we even niet kunnen basketballen. Hoewel, je kunt natuurlijk  
altijd een pleintje opzoeken. In deze laatste Flits van dit seizoen lees je hoeveel geld we bij elkaar  
gespaard hebben met de Benders clubactie, bekijk je de foto’s van het mixtoernooi en van de 
kampioenschappen U14 en Dames, lees je diverse verslagen,  en…nog veel meer! 
 
Tot slot wensen we je een HELE FIJNE ZOMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Esther Blom 
Redactie 

Juli 2015

   Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders 
 

Crusaders’  

flits 

Plakken, plakken en…  
nog eens plakken 

 
We hebben met zijn allen maar liefst € 339,- aan 
zegels bij elkaar gespaard. Een heel mooie 
eindstand! De eerste euro’s zijn al uitgegeven: 
voor ieder team hebben we felgekleurde hesjes 
aangeschaft. Zodat je je met een partijtje op de 
training nooit meer kunt vergissen in welk team je 
speelt. Tijdens het mixtoernooi hebben we de 
hesjes al uitgeprobeerd.  

 
Met speciale dank aan Stan en Elke de 
Wit die héél véél hebben geplakt! 

 

€ 339,-!!! 
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We gaan voor STAR! 
 
Wat het voordeel is van een avondje een buitenstaan der met kennis van  
zaken in je sporthal te gast te hebben? Dat merkten  we bij de STAR workshop van Roel Stuifmeel.  
 
Roel nam op vrijdagavond 21 mei onze aanwezige trainers, bestuursleden en overige geïnteresseerden mee in 
de wereld van Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. In kleine groepjes gingen we met elkaar in 
gesprek over wat we onder deze termen verstaan, zowel op het veld als binnen het bestuur.  
 
Ongelukstikkertje 
Na een korte pauze was het tijd voor een stukje praktijk op het veld, waar we verrast werden door Roel zijn 
simpele, duidelijke en verassende manier van traininggeven. Hij leerde ons dat je op een eenvoudige manier 
buiten de standaardtrainingen kunt werken en denken. En, niet toevallig, werkte hij met veel oefeningen waarbij 
je moet samenwerken en met een spel- en wedstrijdelementje erin. Van ongelukstikkertje tot 
balbehendigheidsoefeningen. Zo staat in de warming-up het teamwork al centraal. 
 
Vervolg 
Het was een leerzame avond en het was ook fijn om zoiets met elkaar te doen. Na de zomervakantie gaan we 
kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Want als er iets belangrijk is op het basketbalveld dan is het 
wel Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. 
 
 
       
 
  
 
              
       

We moesten flink aan de bak van Roel… 
 

Papa-en-mama-training U12 (2) 
 
Alle papa's en mama's waren uitgenodigd voor de 
training, dus er waren er heel veel gekomen. Zelfs 
broertjes en zusjes waren op de training. Iedereen 
had dus een familielid erbij en we hebben als 
familie zelf eens meegedaan en gezien hoe de 
kinderen trainen.  
 
Dat was heel vermoeiend, vooral de partijtjes, snel 
over het veld rennen en proberen te scoren. 
Iedereen was even fanatiek en had veel plezier.  
Ook aan het spelletje met de bank raken, deden de 
kinderen aan de ene kant en de familie aan de 
andere kant enthousiast mee. Het winnen was niet 
zo belangrijk, vooral het meedoen.  
 
Ikzelf vond het een gezellige avond.  
Als er weer een papa/mama training is, doe ik 
zeker weer mee!  
 
Groetjes Françoise,  
mamma van Sjef 
 

Papa-en-mama-training U12 (1) 
 
Wat was het toch gezellig die papa en mama 
training, waarvoor we waren uitgenodigd door de 
zeer betrokken en zeer enthousiaste trainers van 
onze kinderen in de U12. 
 
De opkomst was groot en van bijna ieder kind was 
er wel iemand die kwam meetrainen. Tijdens deze 
training hebben de kinderen samen met hun trainers 
geprobeerd ons het spelletje een beetje uit te 
leggen. Maar ondanks deze goede adviezen en 
aanwijzingen, werden wij enthousiaste en soms zeer 
fanatieke ouders, met overmacht door onze 
kinderen verslagen. 
 
We hebben mogen proeven aan hoe de kinderen 
zo’n training ervaren en waarom ze er nu eigenlijk 
zo’n plezier in hebben. Het was een zeer leuke, 
leerzame ervaring om zo eens samen met onze 
kinderen te sporten en wat mij betreft zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Trainers Anneke, Gerda, Jack en Tom, bedankt voor 
deze avond en natuurlijk vooral bedankt voor alle 
goede en sportieve energie die jullie elke week weer 
stoppen in onze kinderen. 
 
Groetjes Gonny, moeder van Martijn  
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Gezellig 

Leuke sfeer 
Familie 

Vrienden BBQ 

Samenspelen 
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Wat je moet weten voor het nieuwe seizoen  
 
Trainers 
Ieder jaar is het weer spannend: hebben we voor ieder team een (assistent) trainer? En ook dit jaar hebben 
we wat dat betreft weer goed nieuws. Hoewel Gerda, Chantal en Jacquelien helaas besloten hebben 
komend seizoen geen training te geven, hebben we de volgende indeling kunnen maken: 
 
U12: Anneke en Tom 
U14: John en Jack 
U16: Randolph 
U18: Rick en Edward 
Dames: Jan 
Heren: Randolph 
 
We zien dus twee nieuwe namen in het rijtje. Tom en Edward, van harte welkom in het trainerscorps!!  
En hebben de trainers een keer een vervanger nodig? Dan mogen ze altijd Jacquelien nog bellen. Fijn! 
 
Bestuur 
Zo goed als het nieuws is over de trainers, zo slecht is het helaas voor wat betreft het bestuurswerk. Maar 
ook dat is noodzakelijk om de club draaiende te houden. De zaal, de wedstrijden, de scheidsrechters, de 
financiën, de administratie en wat al niet meer moeten wel allemaal geregeld worden. En dat is wellicht meer 
dan je denkt. Daarbij geldt hoe meer handen hoe lichter het werk. Maar dan moeten die handen (en 
hoofden) er wel zijn. Feitelijk hebben we slechts twee bestuursleden; de secretaris en de penningmeester. 
De voorzitter ontbreekt. Daarnaast hebben we een aantal commissieleden. Gezamenlijk proberen we de 
ballen in de lucht te houden. Een gezonde en lang houdbare situatie is het echter niet. Concreet zoeken we 
in ieder geval dringend een VOORZITTER en een TECHNISCH CONTACTPERSOON (regelen zaalhuur, 
contactpersoon voor trainers, zorgen voor het juiste materiaal, etc.). Maar iedereen die wat wil doen, vragen 
we zich te melden via info@venlosportcrusaders.nl of spreek een van de bestuurs- of commissieleden aan. 
Dan kunnen we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden. Laat van je horen! 
 
Laatste en eerste training 
Vrijdag 10 juli is de laatste training. In principe beginnen de trainingen  
weer vanaf 1 september , maar het kan zijn dat je trainer iets eerder wil beginnen.  
Dat hoor je dan tijdig via je trainer. 
 
 
 

Sponsoring  
 
Een tijdje terug heeft Gerard Dirven, de vader 
van Daan, bij het bestuur aangegeven wel iets 
voor de club te willen doen. Daar zijn we 
natuurlijk ontzettend blij mee. Samen hebben we 
gekeken wat het beste past en zijn daarbij 
uitgekomen op sponsoring. We hebben op dit 
moment niemand die zich daar specifiek mee 
bezighoudt. En voor Gerard is het een mooie 
afgebakende taak. Hij is op dit moment aan  
de slag met een plan van aanpak en zal dit  
in of na de zomer aan het bestuur  
presenteren. Dan komen we er ook bij de  
leden op terug, want reken maar dat er voor 
jullie ook een rol is weggelegd ☺. 
 
 

Uitbetaling uitfluiters  
 
Heb je afgelopen seizoen via de bond bij andere 
verenigingen gefloten? Dan heb je recht op een 
vergoeding. Wij ontvangen van de zomer de 
eindafrekening, waarna penningmeester Mathias 
het geld naar de betreffende scheidsrechters zal 
overmaken. 
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Street ball M asters Weert 28 juni 2015  
Zondagochtend 28 juni vertrokken wij, de Venlosche Crullies, 
gezamenlijk om 8.15 uur vanuit Egerbos naar Weert. En wij, dat zijn 
Demi, Natalia, Semmy en ik (Yasemin). Gelukkig kwamen we er nog 
op tijd achter dat Natalia haar schoenen vergeten was; niet geheel 
onbelangrijk! Om 10.30 begon het toernooi. Omdat er weinig 
damesteams waren, werden alle damesteams bij elkaar geplaatst. 
Wij werden ingedeeld bij de vrouwen U23. Rond 11.30 uur deden wij 
mee met een shooting challenge: 4 posities en 4 ballen om te 
schieten. Dat ging erg goed, we hadden 15 punten in totaal. We 
kwamen dan ook in de finale. Hier waren de jongens en meiden wel 
bij elkaar. Hoewel we in de 1e ronde de meeste punten hadden 
gehaald, verloren we jammer genoeg in de finaleronde. Maar…wel 
een prachtig T-shirt gekregen!  

Aan het einde van de dag mochten we ook nog eens de finale spelen bij de vrouwen U23. We moesten tegen 
Vlissingen, die waren erg goed tijdens de poulewedstrijden dus we dachten: “oh nee, tegen hen!” Het werd 
een spannende wedstrijd, maar nu waren wij sterker. Onze defense stond goed, we speelden lekker samen 
en waren erg geconcentreerd bezig. Wij wonnen met 9-6. Zowel zij als wij hadden dat niet verwacht. We 
kregen een waardebon van €25,- van Bouncewear én een beker. En 19 juli 2015 in Amsterdam staan we in 
de finale, met alle beste teams van Streetball Masters. Wens ons maar succes! Dit was in ieder geval een 
heel geslaagd dagje. Op de terugrit was iedereen op… 

Groetjes, 
Yasemin  

Topsporters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mag dan een hittegolf zijn, de U12 durft wel een partijtje tegen U18 met 30 graden op de thermometer.  

Wat een topsporters! 

 
 

 
 


